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Voor wie

woorden
zoekt

Inspiratie voor
grote en kleine
momenten
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OVER DE TAAL
VAN GOEDHEID

EN LIEFDE p.125

BI] AFSCHEID
ENROUW

VOOR KERSTMIS EN HET
NIEUWE JAAR  p.185




Het heeft geen naamnl.

Het komt niet in de kranten
want opzienbarend is het niet
wat je zomaar, z0 vaak

zo onopvallend doet.

Toch ben je veel meer dan
een staatshoofd of een oorlogsheld
een schakel tussen mensen.
Met waken en vooruitzien.
Met sjouwen en bezielen.

De eerste en de laatste zijn.
Het is een kunst

om waarde toe te voegen

aan het leven

vooral met wat niet meetbaar.
en niet koopbaar is.

Dat is de grootsheid

van het ongeziene

dat in het braakland van de stilte
telkens weer ontkiemt.

70als een veldbloem overal

in beemd en bermen
honderdvoudig kleuren tovert,
zo krijgt de wereld
onverwachte charme

telkens iemand zomaar

met een glimlach

dienstbaar is.

Gratuiteit blijft door de tijd
een zeer bescheiden
maar bijzonder mooie bloem.




Benedicere... I
Elkaar het goede toezeggen. |
Zegeningen zijn weldadig '
als lenteregen.

Als een kommetje warme melk.
Als een duizendste geluk, :
Als een wandelstok voor onderweg, | .
Als een heilige belofte.

Een vriend begrijpt

met slechts één woord.

Of met nog minder.

Ook in het zwijgen ‘
zingt de harp

van de ziel.

s

ledere keer wanneer je tezamen
herinneringen kunt ophalen
krijgt een verhaal
weer meer betekenis.




Ook zogenaamd goede bedoelingen
kunnen een scherp kantje hebben.
7eker wanneer ze uitblinken

in gebrek aan aandacht

en fijngevoeligheid.

Een goed woord kost weinig.
En toch kan het veel gewicht
in de schaal leggen.

Waarachtige goedheid

vertoont zich nooit opvallend.

Ze komt en gaat geruisloos.
Bescheidenheid is haar waarmerk.
Ze aarzelt niet.

En ziet niet om.

Haar linkerhand hoort niet te weten
wat haar rechter doet.

Juist in het naamloze

vindt zij haar vreugde

en haar grootheid.

De meeste goede dingen
zoals goede raad,

goede buren

% of goede wijn,

<& blijken op hun best

' mits een goede dosering.




De kracht van mensen van goede wil
spreekt uit hun bereidheid

om vrijmoedig

confrontaties aan te gaan.

Er kunnen verbazingwekkende dingen gebeuren
alleen al door het nooit op te geven
te geloven in de goedheid van de mens,

Het is een makkelijke troost te zeggen:
‘Alles komt goed’.

En vooral een holle frase

als je de ander niet met liefde

en met mededogen

in de armen sluit.

Het is met het goede

zoals met bloemen in het veld.

Een handvol aarde, wat zomer,

zon en regen volstaan opdat ze groeien.
Meestal blijven ze onopgemerkt,

maar hun kleuren geven charme

aan het landschap,

Zij bloeien en hun zaad wordt meegenomen
door de wind om god weet waar te kiemen,
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Sinds je bij ons wegging

ben je overal.

Naamloze stilte rondom ons.
7achte bries in de zomeravond.

Vogel ontviucht

aan het schutblad van onze handen.
Niet aan de warmte van ons hart.

Tedere herinnering
is het wakende vuur
dat ons hart blijft verwarmen.

De pijn van het afscheid
behoort mensen
die liefhebben.

Tijd heelt geen wonden.

Tijd leert je leven

met verdriet.

En wachten zeer geduldig

tot je weer schoonheid ziet

en tot de tederste herinneringen
zo diep vertakt zijn

in je ziel

dat ze die zere plekken

kunnen overgroeien.




Hoe groot ook het verlies,
wat je in het diepste

van je hart bewaart

gaat niet verloren.

De liefde die je de geliefde

bij het afscheid op het hart bindt
wordt even onaantastbaar

als het licht

van maan en sterren.

Op de drempel van het afscheid
wordt het wezenlijke
onzegbaar.

Meer dan vreugde en geluk
is het droefheid

die ons wendt

naar het onzichtbare.

Alles gaat voorbij.
Liefde echter maakt het leven
onuitwishaar.




