
 

Dingen die je doet, en dingen die je niet doet: dé gids voor de 

(brave) KLJ’ er 

 

- De algemene leefregels - 

 
Glazen boterhammen? 

Heel simpel: eigen alcoholische dranken zijn dit weekend niet toegestaan. Maar geen zorgen, de organisatie 

zorgt voor genoeg mogelijkheden om te consumeren. Hun motto is: "Vandaag besteld, morgenochtend in huis." 

Daarnaast is het verboden om alcohol aan te bieden of te schenken aan jongeren onder de 16 jaar, en sterke 

dranken aan jongeren onder de 18 jaar. Dus, gebruik gewoon je gezond verstand en houd je aan de regels! 

We wensen iedereen een fijn weekend, behalve… 

De new kids die graag al eens een pilletje slikken of bloem snuiven, de hippies die graag al eens wat groens 

roken (nee ook geen groene verjaardagstaarten) en de skinheads die graag verpleegstertje spelen. Drugbezit is 

bij wet verboden. Bij vermoeden van bezit word je per direct van het terrein gehaald en wordt de politie, 

zonder uitzondering, onmiddellijk verwittigd. Je kunt dus maar beter je waterpijp of bong maar thuislaten. 

V.I.P.: Vapen In Pafkot 

Ja, we begrijpen het, je wil af en toe even roken of aan een lichtgevende USB-stick zuigen. Geen probleem, 

maar dan wel op de speciaal aangeduide plekken. Niet omdat het cool is, maar omdat we het liever niet zien. 

 

KLJ’ers, dat zijn helden 

Als bestuurslid en leiding ben jij de grote leider van je groepje. Het is jouw taak om ervoor te zorgen dat 

iedereen zich gedraagt, en dat je groepje het hele weekend netjes blijft. Ten slotte blijft je reputatie even hard 

hangen bij anderen als de sportuitslagen zelf. We rekenen erop dat je dit goed doet, de anderen zullen je 

dankbaar zijn! 

Nachtspel de los KLJeros 

Helaas is er geen nachtspel voorzien op Landjuweel, dus een nachtelijke wandeling is niet nodig. Merchtem 

heeft ons met open armen ontvangen, dus laten we ze niet wakker maken midden in de nacht! Het terrein 

verlaten zonder toestemming? Nope. Lawaai maken, feestjes bouwen buiten de zone of afval dumpen? Ook 

nope. Laat ons tonen dat KLJ'ers kunnen feesten zonder overlast – da’s pas straf! Wanneer het terrein toch 

verlaten moet worden om een ontzettend goeie reden, vraag je steeds eerst toestemming aan de organisatie. 

Oefentijd! 

Zaterdag, na het programma, is er tijd om te oefenen. Op het feestterrein is er voldoende plaats voorzien, dus 

je kunt lekker je afdelingsding doen. Zorg zelf voor muziek en een box of radio.  



’s Avonds grote man, ’s ochtends... 

Een echte KLJ’er ontwaakt tijdig en is in de ochtend even actief als in de avond. Dus kort gezegd, verschijn op 

het afgesproken uur voor het ontbijt. 

A Lot of respect 

We verwachten van iedereen dat ze actief deelnemen en respect tonen voor de mededeelnemers, de KLJ-

medewerkers, het terrein en het materiaal. Grensoverschrijdend gedrag - en daaronder verstaan we: verbaal of 

fysiek geweld, vandalisme, pestgedrag, ongewenste seksuele handelingen, intimidatie, racisme en/of 

discriminatie - wordt niet getolereerd. Is er een probleem? De organisatie, KLJ-medewerkers en nachtwacht 

staan steeds klaar om te helpen. 

 

- De ‘geen gedoe’ Camping regels - 

 

 

Slapen, blijkbaar wel leuk! 

Wilt ge slapen? Awel, op de camping ben je helemaal op de juiste plaats! Voor al je andere hobby ’s en 

verzuchtingen verwijzen we je door naar de napraatzone. Vanaf 23u00 dient de stilte te worden gerespecteerd 

op de camping. 

De napraatzone: wij de muziek, jullie de sfeer 

Heb je na de activiteiten op vrijdagavond en zaterdagavond nog zin om na te praten? Dat kan dus in de 

napraatzone! Maar let op: dit is niet de plek voor een feestje. Geen mega-luidruchtige muziek of feestje 

bouwen. Er zal wel een geluidsinstallatie zijn voor gezamenlijk gebruik, bemand door de zware mannen en 

vrouwen van de nachtwacht. Aja en gratis water zal er ook ter beschikking zijn! Meer duidelijkheid nodig? 

Napraatzone = langer opblijven en praten, Slaapplek = stil zijn en geen drama. 

Geen kinderopvang 

De camping is enkel toegankelijk voor deelnemers vanaf 15 jaar (+16 leefgroep). Als je geen weekendticket 

hebt, kom je helaas niet in de tenten-zone. 

Tent in, tent out 

De camping opent op vrijdag 22 augustus 2025 om 19u00 en sluit zondag 24 augustus 2025 om 9u00. We 

houden het strak, dus zorg dat je op tijd bent. Zondagochtend om 9u00 moet het terrein dan ook volledig 

opgeruimd zijn. Anders kun je wel eens op een heel gekke plaats wakker worden. #middenophetsportterrein 

#ofmisschienindestallen 

Size matters 

Iedereen brengt zijn eigen tent mee en zet die neer in de aangegeven zone. Over tenten in een broek doen wij 

geen uitspraken. De campingcrew zal je aanwijzingen geven, dus volg die goed op! Zorg ervoor dat je tent netjes 

staat en geen doorgangen (aangeduid met afbakenlint) blokkeert. We willen geen 'tent in de weg'-situaties.  

Follow the campingcrew 

De campingcrew is er om ervoor te zorgen dat alles vlot verloopt. Dus als zij iets zeggen, luister dan goed! Zij 

hebben alles onder controle, en jij hebt een minder hectisch begin. Easy, right? 

Ik ga op de camping en laat thuis… 

Auto’s, aanhangwagens, koelunits, kooktoestellen, (mini-)BBQ’s, glas, je eigen geluidsinstallaties, gaslampen, 

olielampen, stroomgeneratoren, dieren (why?) en kampvuren: niet toegestaan. Denk goed na over wat je 

meeneemt. Indien wij toch één van deze voorwerpen vinden, worden deze direct in beslag genomen. Wij 

eigenen ons het recht toe al het materiaal dat het campingterrein betreedt, te controleren en toegang te 



weigeren indien nodig. Mama of papa nadien een boze mail laten sturen, is volstrekt zinloos. Verder wil het ook 

niet zeggen omdat je je hond niet mag meenemen, dat je zelf maar putten moet graven.  

Opgepast! Varkens op het veld 

Nee, je ouders zijn hier niet om je rommel op te ruimen. Bij aankomst krijg je 2 vuilniszakken per afdeling, en 

we verwachten dat je ze goed gebruikt! Niet om jouw mooie atlassen proper te houden, maar wél om jullie 

afval in te deponeren. Verder zijn er genoeg afvalpunten verspreid over de camping, dus geen excuses om je 

afval ergens anders achter te laten.  


